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Op een koude herfstdag, ergens heel ver in het bos, was een kabouterdorpje. In dat dorpje staan allerlei mooie paddenstoelen waar allemaal kaboutergezinnetjes in wonen. 
De kabouters zijn allemaal dol op muziek. Ze spelen allemaal een muziekinstrument en elke ochtend hoor je alle muziekinstrumenten door elkaar. Iedereen oefende namelijk voor het kabouterorkest dat elke week moest optreden. 
Na het oefenen met de instrumenten, gaan alle kabouters altijd lekker ontbijten. Ze zitten dan aan hun tafeltje en eten zelfgemaakte kabouterpap. Deze koude herfstdag is anders. Kabouter kwispel die op nummer 12 woont, hoort iets. Heel ver weg klinkt iets. Het leek wel alsof heel het kabouterdorpje begon te bewegen. ‘Oh nee!’ fluistert kabouter Kwispel tegen zichzelf. Ze weet wat dat doffe en harde geluid betekent. Het lijkt wel alsof iemand steeds dichterbij kwam met enorme voetstappen. Ze luisterde nog eens heel stil… 
‘Volgens mij is het meneer de Reus!’ riep Kwispel opeens in paniek uit. Ze rent haar paddenstoel uit, op weg naar kabouter Wiebel die in zijn paddenstoel kabouterpap eet. Maar dat ging niet zo makkelijk. Takken waren van de bomen gevallen dus hopla! Kabouter Kwispel viel over een dikke tak. Ze staat gauw op en rent over de grote stenen. Dat doet ze vaker, dus ze kan heel makkelijk van de ene naar de andere steen hopsen. 
Ondertussen werd het geluid achter haar steeds harder. De voetstappen komen steeds dichterbij en worden ook steeds harder. 
Net op tijd komt ze bij de paddenstoel van kabouter Wiebel aan. Ze gooit de deur open, die met een smak tegen de muur aan slaat. 
‘Kabouter Wiebel! Help! De reus is onderweg ik heb hem gehoord!’ 

De belletjesmuts van kabouter Wiebel schoot omhoog. ‘Wie is onderweg?’ vraagt hij terwijl zijn kabouterpap op de grond valt. 
‘De reus!’ antwoordde kabouter Kwispel. 
‘Ach, kabouter Kwispel. Luister eens goed. Die reus maakt zo’n hard geluid door zijn voetstappen. Hij komt gewoon lekker op bezoek om met ons te kletsen! Het lijkt alsof er iets gevaarlijks aankomt, maar die reus is hartstikke lief!’ zei kabouter Wiebel. 
‘Oooooh’ antwoordde Kwispel een beetje opgelucht. ‘Zullen we hem dan ons orkest laten horen? We moeten toch morgen optreden dus ik denk dat iedereen al goed geoefend heeft.’

En dat deden ze. Alle kabouters werden uit hun paddenstoelen gehaald toen de reus aangekomen was in het kabouterdorpje. Ze speelden harde muziek en zachte muziek. Ook speelden ze soms heel snel of heel langzaam. Zo werd het een hele gezellige middag met meneer de reus. Hij genoot van al die mooie muziek om zich heen. 
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